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Nieuwsbrief zendingscommissie 

Op D.V. zondag 3 maart wordt in onze Hervormde Gemeente Strijen tijdens de 
kerkdiensten weer de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte gehouden. Deze 
collecte is bestemd voor de familie Mager, die namens de GZB uitgezonden is 
en voor Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. Vanaf 
deze collecte zullen we ook familie Barth gaan ondersteunen, die binnenkort 
voor Care4Malawi gaan werken in Malawi. Onze gemeente heeft kennis 
kunnen maken met hun werk op de zendingsavond van 13 december en we 
zijn, met hen, heel enthousiast over hun werk! 
 
U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en 
zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen! 
 
Op 20 maart keren Rik en Caroline Mager definitief terug naar Nederland. We 
hopen ze kort daarna te ontmoeten in Strijen. Wanneer en hoe dat zal zijn, 
hoort u op korte termijn.  
Later dit jaar zullen we ook een ontmoeting hebben met Karsten en Irene, die 
in het najaar op verlof zijn in Nederland. Daarvoor kunt u 20 september in de 
agenda noteren, ze zullen dan hun aandeel hebben in een kerkdienst. 
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Stichting Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC) start 
weer de potgrondactie. 
De Hervormde kerk en 
de Gereformeerde kerk 
doen dit jaar samen de 
POTGRONDACTIE voor 
HVC: samen voor meer 
Bijbels voor vervolgde 
Christenen. De Bijbels in 
eigen taal zullen 
verspreid worden in vele 
landen van Azië en het 
Midden-Oosten. We 

laten hen toch niet met lege handen staan? De vraag is groot! 
Bestellen van de potgrond kan nog tot en met 24 februari. Eén zak van 40 
liter kost € 5,95 en bij 2 zakken kan men een Bijbel weggeven. Als u potgrond 
nodig heeft, bestel dan a.u.b. via deze actie. 
Bestellen via ilse1969@upcmail.nl of 078-6734965. Bij geen gehoor: Otto 06-
36174173. 
Betalen bij afhalen: contant gepast in enveloppe met naam, of met machtiging 
ter plaatse t.n.v. HVC. 
Ophaaldatum 23 maart van 10.00-12.00 uur aan de Handelstraat 26 te Strijen. 
 
Uw donatie voor de collecte kunt u overmaken op het bankrekeningnummer 
NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, zending) of via de volgende 
link https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes. 
 
Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van 
mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken! 
 
Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? 
Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.  
U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze 
nieuwsbrief opvragen.  
Meer informatie is ook te vinden op onze website: 
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie. 

 

https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes
mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl
http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Rik en Caroline Mager, discipelschapstrainer en orthopedagoge in 
Rwanda. 

Rik en Caroline Mager werken namens de GZB in Rwanda. Rik heeft een 

theologisch trainingscentrum opgezet voor predikanten, kerkplanters en 

jeugdleiders. Ook is hij als predikant verbonden aan de Engelstalige dienst in 

Kamembe. Caroline is vooral bezig met het opzetten en begeleiden van 

voedselprogramma’s.  

 

Zoals u misschien al weet, hopen Rik en Caroline Mager voorgoed terug naar 

Nederland te komen. Zij zijn in het voorjaar van 2017 uitgezonden naar de 

provincie Cyangugu in Rwanda, vanuit de Protestantse Gemeente 

Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat. Op 20 maart 

reizen ze naar Nederland. We hopen ze in april te ontmoeten tijdens een 

zendingsavond of een kerkdienst. Dit hoort u op korte termijn.  

 

Hieronder een verhaal van Rik ‘uit het veld’. 

 

Ze stonden naar hun eigen schoenen bekijken. Wat moesten ze nu? Hoe 

redden ze zich hieruit? Twee meisjes van 15 en 17 jaar stonden aan de oever 

van het Kivumeer, klaar om gedoopt te worden. Maar toen moesten ze eerst 

een vraag van de pastor beantwoorden. ‘Waarom wil je eigenlijk gedoopt 

worden? Hoe ben je tot deze stap gekomen?’ Uh… Dat is een moeilijke vraag. 

Toen pastor Alphonse aandrong zei het ene meisje schoorvoetend: ‘Dat 

hoefden we niet te leren’ en de andere zei: ‘Ik wil op het christelijke koor 

zingen en dat was een voorwaarde’. 

 

Enige tijd geleden had 

Rik per ongeluk een dis-

cussie onder de pastors 

veroorzaakt. Het valt in 

Cyangugu op dat bij de 

volwassendoop en belij-

denis vaak de nadruk ligt 

op grote aantallen 

mensen. Wie meer dan 

dertig 
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belijdeniscatechisanten kan 

opbrengen, geldt als een geslaagde 

predikant. Wie er maar één of twee 

heeft, doet iets verkeerd. Maar het 

valt ook op dat veel mensen ter 

voorbereiding vooral uit het hoofd 

geleerde teksten op moeten zeggen, 

maar geen idee hadden wat het 

geloof persoonlijk voor hen betekende. 

Toen Rik eens aan de stu-denten van 

de Theologische School vroeg of 

iemand met een verstandelijke 

beperking belijdenis van het geloof 

kan doen, werd er als antwoord hard 

gelachten. Natuurlijk niet. Het gaat 

erom of je sommige teksten kunt 

memoriseren, niet of je in hart 

aangeraakt bent. Dat wordt min of 

meer verondersteld. Belijdenis en 

doop lijken helemaal losgezongen van discipelschap. Predikanten zijn meer 

gericht op het creëren van een schare dan op een kring van discipelen. 

 

Zorgen 

Rik had zijn zorgen hierover geuit op een Whatsapp forum van predikanten in 

de Cathedral, het communicatiekanaal in Cyangugu. Maar in plaats van dat de 

predikanten erover in gesprek gingen stuurde een van de predikanten de 

geuite zorgen de wijde wereld in, waardoor heel veel mensen er wat van 

vonden. Zelfs de bisschop begon zich ermee te bemoeien. ‘Als het waar is wat 

je zegt, dan is dat niet goed’. Pastor Alphonse voelde zich aangevallen door 

de open discussie. Hij is de hoofdpredikant van de Cathedral, de hoofdkerk 

van de diocese. Hij gaf mij gelijk dat het voor veel parishes en predikanten in 

de diocese gold, maar gelukkig niet voor de Cathedral, volgens hem. 

 

Getuigenis 

Ondertussen zou in diezelfde week in de Engelse dienst Anne Marie, een 23-

jarige vrouw gedoopt worden. Rik had haar vijf bijeenkomsten doop- en 
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belijdeniscatechese gegeven. Bij de voorbereiding van de doopdienst had hij 

met haar afgesproken dat hij vooraf aan de dienst zou vragen een getuigenis 

te geven. Waarom wil je gedoopt worden. Wat is de weg die God tot nu toe 

met je gegaan is? 

 

"Hij vroeg aan de twee andere meisje 

waarom zij gedoopt wilden worden. Toen 

kwam het stotteren en stamelen. Deze 

vraag was nog nooit gesteld, ook niet bij de 

doopcatechese." 

 

De doopdienst was 

zaterdagochtend om tien uur 

aan de oever van het Kivumeer. 

Pastor Alphonse zou Rik 

helpen bij de doop. Voordat we 

naar het meer reden vroeg 

Alphonse of, afgezien van 

Anne Marie, nog twee andere 

meisjes gedoopt konden 

worden. Ze waren de week 

daarvoor namelijk hun eigen 

Kinyarwanda doopdienst 

vergeten (?!). Zogezegd, zo 

gedaan. Dus stonden er drie 

mensen klaar om straks het 

water in te gaan om gedoopt te 

worden. Zoals afgesproken 

vroeg Rik aan Anne Marie 

waarom ze gedoopt wilde worden. Er kwam een getuigenis dat ze God lang op 

afstand gehouden had, maar dat God haar had uitgenodigd om met Hem te 

leven. Toen ze klaar was voelde pastor Alphonse wel aan dat als Anne Marie 

van haar geloof getuigt de andere twee meisjes niet kunnen achterblijven. Dus 

hij vroeg aan de twee andere meisje waarom zij gedoopt wilden worden. Toen 

kwam het stotteren en stamelen. Deze vraag was nog nooit gesteld, ook niet 

bij de doopcatechese. Ik merkte dat Alphonse boos werd. Hij zei 
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verontwaardigd: ‘Je wilt gedoopt worden, maar je weet niet waarom?’ Hij 

voelde zich waarschijnlijk ten opzichte van mij in zijn hemd gezet. Het blijkt dat 

zelfs in de Cathedral mensen gedoopt worden of belijdenis doen zonder goede 

geestelijke voorbereiding. 

 

Bewustwording 

Rwanda mag op papier een van de meest christelijke landen ter wereld zijn. 

Maar bij veel mensen zit het evangelie niet diep. Mensen zijn betrokken bij de 

kerk vanwege het sociale vangnet die het geeft. Ook veel pastors hebben veel 

onkunde over wat het betekent om een discipel, een leerling van Jezus te zijn. 

Dat komt vanwege het gebrek aan theologisch onderwijs, maar meer nog door 

wat er gepreekt wordt in de kerken. Het goede is wel dat er onder predikanten 

steeds meer bewustwording is van het probleem. Daarom staat het onderwerp 

discipelschap zo hoog op de agenda in Rwanda. Het christelijk geloof is niet 

alleen een culturele kracht, of sociaal vangnet voor wie het moeilijk heeft. Ten 

diepste gaat het geloof om de eenheid met Jezus Christus waarbij we met 

hem sterven in de doop en als nieuwe schepselen in een nieuw leven 

wandelen. Het is een zegen dat er ook mensen zijn voor wie dat wel degelijk 

geldt, ook al kan niet iedereen het even goed onder woorden brengen aan de 

oever van een meer. 

 

 

 

Blijf op de hoogte  
Volg Rik en Caroline op de voet via hun 
weblog:  
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-
en-caroline-
mager/home?user_id=1019243 
U kunt daar een e-mailabonnement op 
de nieuwsbrief nemen. Rik en Caroline 
zijn ook te volgen op Facebook, dit kan 
op “Duizend heuvels vol vreugde”. 
 
 

  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
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Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. 

Gered door Lazarus 

“Ik wil Jezus wel volgen, maar ik kan het niet. Straks ben ik in de hemel, 

zonder mijn voorouders! Dat wil ik niet! Ik wil bij mijn familie zijn.” Een 

Bijbelverhalenverteller vroeg zich af hoe deze persoon te helpen. Hij besloot 

hem de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus te vertellen. Normaal 

gesproken ligt de nadruk bij dit verhaal op hoe we leven hier op aarde, en hoe 

we omgaan met het verschil tussen arm en rijk. Maar de verhalenverteller 

pikte er een ander punt uit: de rijke man wilde niet dat zijn broers op dezelfde 

nare plek zouden komen als hij. Hij wilde juist dat zijn familie dit alles bespaard 

zou blijven. De boodschap voor de twijfelende man was duidelijk: omwille van 

zijn voorouders hoefde hij het niet te laten om Jezus te volgen. 

Honderden Bijbelverhalenvertellers, vaak met weinig opleiding en al helemaal 

geen theologische graad, geven Gods woord door aan mensen in hun eigen 

taal. Tijdens trainingen leren ze ongeveer 50 verhalen die met elkaar in grote 

lijnen de boodschap van de Bijbel doorgeven. Voor de selectie van de 
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Bijbelgedeelten wordt rekening gehouden met hun cultuur. Voor een westers 

publiek zouden Bijbelgedeelten over de uitdrijving van boze geesten 

waarschijnlijk niet erg relevant zijn, maar voor veel mensen op andere plekken 

in de wereld zijn boze geesten juist een dagelijkse realiteit. Daarom zijn deze 

gedeelten een belangrijk onderdeel voor de verhalenseries. Tegelijkertijd 

hebben christenen in deze omgeving vaak te maken met tegenstand en 

vervolging, en zodoende zijn de geschiedenissen van bijvoorbeeld Daniel en 

Handelingen voor hen ook heel relevant. 

En soms gebeurt het dat een verhaal gebruikt wordt op een manier die wij niet 

voorzien hadden, zoals het verhaal van de rijke man en Lazarus! De schatten 

in de Bijbel zijn onuitputtelijk, en de ene keer pik je deze parel op, en de 

andere keer weer een andere. 

Om te danken: Om te bidden:  

 

Om te bidden en danken:  

 

 Dank voor de Bijbelverhalenvertellers die het goede nieuws van Jezus 

Christus doorgeven aan andere mensen in hun gemeenschap. 

 Bid voor wijsheid van God, en de leiding van de heilige Geest, voor 

deze verhalenvertellers. En wijsheid voor Irene en andere mentoren 

die de verhalenvertellers helpen nieuwe schatten te ontdekken in de 

Bijbel. 

 

 

Sjalom, 

Karsten en Irene  
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Jan-Willem en Klarinda Barth, zetten zich in voor Prison 
Fellowship Malawi. 

Care4Malawi is een stichting die zich inzet om in Malawi hoop, herstel en 
blijvende verandering te brengen bij mensen bij wie gebrokenheid is ontstaan 
door criminaliteit. We doen dit werk vanuit het Evangelie van Jezus Christus in 
samenwerking met Prison Fellowship Malawi en andere lokale partners. 

Na een spannende tijd van wachten op het verlossende woord, mogen Jan-
Willem, Klarinda en de kinderen dit jaar ‘eindelijk’ vertrekken naar Malawi. De 
tickets zijn geboekt. Dit keer geen retourtje, maar een enkeltje. Hoe voelt dat? 
En wat komt er allemaal op hen af? Je leest het in de nieuwsbrief: 

https://mailchi.mp/5ebccaa9def3/nieuwsbrief-care4malawi-september-
12674943?e=[UNIQID] 

 

Zoals gezegd blijft uw/jouw steun de komende jaren onmisbaar. Wilt u ons 

steunen? Dat kan op verschillende manieren. Kijk op onze website hoe u ons 

kunt steunen.  Wilt u gelijk een gift overmaken? Dat kan via onderstaande QR-

code of via: 

NL07 RABO 0371 3461 93 

t.n.v. Stichting Care4Malawi 

https://mailchi.mp/5ebccaa9def3/nieuwsbrief-care4malawi-september-12674943?e=%5bUNIQID
https://mailchi.mp/5ebccaa9def3/nieuwsbrief-care4malawi-september-12674943?e=%5bUNIQID

