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Nieuwsbrief zendingscommissie 

Op D.V. zondag 2 november wordt in onze Hervormde Gemeente Strijen 
tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse Najaarszendingscollecte gehouden. 
Deze collecte is bestemd voor de familie Barth, die namens Care4Malawi 
uitgezonden is en voor Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe 
Bijbelvertalers.  
U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en 
zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw donatie voor de zendingscollecte kunt u overmaken op het 
bankrekeningnummer NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, 
zending) of via de volgende link: 
https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes. 
 
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’.   
Ook voor het jaar 2026 komt er weer een dagboekje uit van 
de GZB, welke in onze gemeente verspreid wordt door de 
zendingscommissie. Wanneer u het vorig jaar hebt gekocht 
via de commissie, staat u ook dit jaar weer op de lijst, mits u 
hebt aangegeven dit niet meer te willen. Nieuwe 
bestellingen graag doorgeven aan Marijke Hoogerwerf per 
mail: marijkehoogerwerf@gmail.com. 
De prijs is € 17,95. 
 
Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van 
mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken! 
 
Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? 
Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.  
U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze 
nieuwsbrief opvragen.  
Meer informatie is ook te vinden op onze website: 
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie. 

https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes
mailto:marijkehoogerwerf@gmail.com
mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl
http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. 
 

"Dat past goed!", zeiden we van de week tegen elkaar toen we over Barnabas 

lazen.- bericht van Karsten en Irene van 18 oktober. 

 

Een Barnabas zijn 

 

We sturen nog even een reflectie over Barnabas, voordat we weer op reis 

gaan. Karsten vertrekt vanavond voor bijeenkomsten over onderwijs en 

alfabetiseringswerk; Irene een week later voor een bijbelvertaalconferentie en 

daaropvolgende trainingen. Het leuke is dat we allebei naar dezelfde stad 

moeten en wat lege dagen in het midden hebben, dus daar nemen we een 

paar dagen vakantie voor op. Met wat andere bijeenkomsten er aan 

vastgeplakt zijn we allebei 4 weken van huis. Zou Barnabas ook reisschema's 

gehad hebben? In elk geval kunnen we wel van zijn houding leren... 

 

Van de week lazen we samen in het boek Handelingen over de eerste 

christengemeenten. Toen er vervolging uitbrak in Jeruzalem, vluchtten 

sommige Christenen naar Antiochië en vertelden daar het evangelie aan de 

Grieken. En, oh heden, die heidenen luisterden nog ook! Daar hoorden de 

Christelijke leiders uit Jeruzalem over en stuurden Barnabas erop uit om 

poolshoogte te nemen: “En toen hij daar was aangekomen en zag wat God in 

zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen 

aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer”  (Hand 11: 23). Hij 

zag dat God aan het werk was en moedigde mensen aan, zonder de leiding 

over te nemen.  

We praatten er samen over dat het als 'gevestigde christenen' best moeilijk 

kan zijn om nieuwe bewegingen van de Heilige Geest van harte te omarmen. 

We zijn gauw kritisch en argwanend. Wat is het mooi dat Barnabas ons laat 

zien hoe het anders kan!  

 

Ook in het zendingswerk vandaag werkt de Heilige Geest op veel 

verschillende manieren. Onze organisatie - SIL Global - wil steeds meer lokale 

leiders en groepen beslissingen laten nemen over Bijbelvertaalwerk, 

taalkundig werk, en alfabetiseringswerk. Elke groep werkt anders. Dat is soms 

lastig, maar ook goed! Een van Karstens taken is het versterken van 
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plaatselijk leiderschap: bemoedigen, begeleiden, opleiden en vooral leiders 

helpen het grote plaatje in de gaten te houden. Niet om zelf de leiding te 

nemen, maar anderen te helpen groeien. Om te zien en te laten zien wat God 

in zijn goedgunstigheid bewerkt heeft! We zijn dankbaar dat Karsten daarin 

een Barnabas rol mag vervullen!  

 

Ook in onze plaatselijke kerk proberen we ‘Barnabassen’ te zijn. We zijn 

dankbaar voor goed contact met de jongeren, en stimuleren hen in het leiden 

van Bijbelstudies. En soms fietsen we gewoon een stukje samen op, zoals op 

de bovenstaande foto! 

 

Karsten trek een andere jas aan: er begint duidelijkheid te komen over zijn 

nieuwe taken. 

  

Over kleding gesproken: in mei heeft Karsten zijn "Assiociate Executive 

Director" "jas" uitgedaan, en heeft zijn nieuwe "jas" aangetrokken als een 

"Strategy Consulent". 
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Om het whiteboard in 

Karstens kamer schoon te 

krijgen moest er een 

schuursponsje aan te pas 

komen: geen wonder want 

de  opzet was gebaseerd 

op zaken waar Karsten de 

afgelopen 7 jaar verant-

woordelijk voor was! Nu de 

meeste van die taken zijn 

overgedragen is het nu tijd 

om  zich op de nieuwe 

taken te gaan richten en 

daar hoort een nieuwe 

indeling van zijn takenlijst 

op het whiteboard bij. 

De nieuwe directeur van 

SIL, Johnstone, wilde graag de ervaring die Karsten in de afgelopen jaren 

heeft opgebouwd niet kwijt, terwijl het wel tijd was nieuwe/jongere leiders aan 

te stellen. Johnstone heeft Karsten daarom gevraagd een consulent te zijn 

voor een aantal strategische initiatieven.  

 

Vooralsnog zijn dat er drie: 

 Meertalig onderwijs en alfabetisering: Samen met de huidige leiding 

gaan we kijken hoe we dit werk in SIL kunnen versterken en 

vernieuwen. Er moeten ook meer fondsen komen, maar daar heeft 

Karsten niet zoveel ervaring mee. 

 Leiderschapstraining: De nieuwe directeur en zijn teams hebben veel 

nieuwe leiders benoemd. Die moeten "training on te job" krijgen. 

Karsten is daar met een aantal mensen een grondig plan voor aan het 

schrijven.  

 Samenwerking met andere organisaties: Er is een team hiervoor, 

maar hun aandacht gaat vooral uit naar Amerikaanse organisaties. 

Johnstone wil dat we ook de vele andere relaties niet vergeten. Voor 

deze rol coördineert Karsten bijvoorbeeld onze deelname aan het  

Micah Global network en de World Evangelical Alliance. 
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Ook zijn er nog wat losse taken. Karsten blijft bijvoorbeeld voorzitter van een 

stuurgroep die EMDC overziet: een netwerk van honderden (media) 

organisaties die het gebruik van de Bijbel bevorderen. 

 

Om te bidden en danken:  

 
 We zijn dankbaar voor de rol die we mogen vervullen in het 

bemoedigen en meelopen met anderen. 
 We bidden dat we ook op de verschillende bijeenkomsten waar 

we de komende weken zullen zijn een zegen mogen zijn. 
 We zijn dankbaar dat Karsten weer een mooie rol heeft gekregen 

waarin hij zijn talenten mag gebruiken. 
 Karsten beseft maar al te goed dat het menselijkerwijs gesproken 

een onmogelijk takenpakket is. Gods' wijsheid is dan ook hard 
nodig! 

 

Een hartelijke groet vanuit Azië.  

 

Sjalom, 

Karsten en Irene  

 

 

 

 

 

Contact gegevens in Nederland: 

Thuisfront cie. Amsterdam   Thuisfront cie. IJsselstein 

Dick van Voornveld    Eveliena Doornbos 

Lindenlaan 58     Jan Bijhouwerstr. 110 

1161 VL Zwanenburg    3404 AN IJsselstein 

06-51893394     06-21610583  

dickvanvoornveld@gmail.com   evandekraats@gmail.com 

 

mailto:dickvanvoornveld@gmail.com
mailto:evandekraats@gmail.com


Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

Nieuwsbrief september 2025

Terwijl in Nederland de zomer langzaam ten einde loopt, warmt Malawi steeds verder op. De

afgelopen maandenwaren hier opvallend fris, kouder dan andere jaren. Hoe koud dat was? Denk

aan een Nederlandse lentedag, maar dan zonder centrale verwarming. Dus ’s ochtends onder

een fleecekleed, overdag met een trui aan… en Matthias trok na ruim een jaar in Malawi zelfs voor

het eerst weer een lange broek aan.

Lees in deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen de afgelopen maanden, zowel op werkgebied

als ons bezoek aan Nederland.
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Werk

Afronding Pilot Restorative Justice

In juni hebben we samen met Prison Fellowship Malawi de

pilot Restorative Justice afgerond. Met trainingen,

ontmoetingen en begeleiding zagen we daders

verantwoordelijkheid nemen, slachtoffers erkenning

vinden en herstel binnen gemeenschappen plaatsvinden.

De behoefte aan een herstelgerichte aanpak bij

criminaliteit, in plaats van enkel straffen, is groot. Deze

pilot heeft een stevige basis gelegd voor de toekomst en

we zijn dankbaar voor de eerste resultaten. Meer weten?

Klik hier voor de rapportage.

Meerjarig Project Restorative Justice

Na de pilot kijken we vooruit: samen met Prison

Fellowship Malawi hebben we een meerjarig

projectplan (2025–2028) opgesteld. Daarin bouwen

we voort op de lessen uit de pilot en breiden we de

activiteiten uit. Herstel van relaties tussen

slachtoffers, daders en gemeenschappen blijft

centraalstaan. Tegelijk investeren we in het

toerusten van lokale professionals, zodat kennis en

ervaring duurzaam in Malawi verankerd raken. De

afgelopen periodezijn we hierover in gesprek

gegaan met de Malawische gevangenisdienst. Met

de onlangs aangenomen Prison Act

(gevangeniswet) wil de overheid sterker inzetten op

re-integratie en restorative justice. Deze

ontwikkelingen bieden een kansrijk perspectief. Met

vertrouwen kijken we uit hoe dit verder vorm gaat

krijgen.

https://mcusercontent.com/dc63fb0fe6fb785c342f9bd3a/files/dfbef633-3d93-ec4f-ae80-a0ff1da84459/Pilot_rapportage.01.pdf


Overlijden collega Kondwani

Het samenwerken met het team van Prison Fellowship Malawi blijft bijzonder. We leren

elkaar steeds beter kennen. Des te schokkender was het plotselinge overlijden van onze

collega Kondwani Ghenti, de chauffeur die ons trouw naar verschillende

herstelontmoetingen bracht. Een vrolijke, levenslustige man met humor; korter voor sprak

Jan-Willem hem nog en was er niets aan de hand. Twee dagen later was hij er niet meer. Hij

had een hoge bloeddruk en kreeg vermoedelijk een beroerte. De precieze oorzaak bleef

onduidelijk. Het confronteerde ons met de vraag of hij met de medische zorg in Nederland

misschien nog had geleefd. De begrafenis volgde al de dag na zijn overlijden. Wat ons trof

was het verschil in beleving: naast het verdriet zag Jan-Willem bij zijn collega’s ook een

snelle, bijna vanzelfsprekende acceptatie. Het voelde alsof de dood hier veel dichter bij het

dagelijks leven staat, wat ons extra bewust maakte van de culturele verschillen in omgaan

met verlies.

Conferentie Prison Fellowship Africa

In mei mocht Jan-Willem deelnemen aan het African Forum

in Zambia, samen met collega’s uit 29 Afrikaanse landen. Het

was indrukwekkend om zoveel betrokken mensen te

ontmoeten die zich inzetten voor gevangenen en hun

familieleden. We wisselden waardevolle kennis en ervaringen

uit, vooral over hoe gebroken relaties als gevolg van

criminaliteit hersteld kunnen worden. Deze ontmoetingen

geven nieuwe inspiratie en versterken het netwerk waar ons

werk in Malawi deel van uitmaakt.



Bezoek

De afgelopen maanden mochten we verschillende bezoekers ontvangen. Altijd een feestje in

ons dagelijks leven hier!

In april logeerde Elin de Jong drie weken bij ons voor

een internationale stage vanuit haaropleiding. Voor

ons voelde het alsof we er even een grote zus bij

hadden, en het was mooi om haar een inkijkje te

geven in het leven in Malawi. Toen ze weer vertrok,

was het stiekem wel een beetje leeg in huis. Lees hier

meer over haar ervaringen.

In mei kwamen Gert en Rieneke van der Pol
langs, die zes jaar in Malawi hebben gewoond
en betrokken waren bij de start van Stichting
Care4Malawi. Hun bezoek voelde vertrouwd
en bemoedigend; samen keken we terug op
het afgelopen jaar, deelden we ervaringen en
konden we eerlijk spreken over de
uitdagingen die we tegenkomen.



Naar Nederland!

Medische behandeling Klarinda

Niet zoals gepland, maar deze zomer reisden we met ons hele gezin naar Nederland.

Klarinda onderging daar een ingreep die in Malawi niet uitgevoerd kon worden. We zijn

dankbaar dat alles goed is gegaan. Of de klachten helemaal verholpen zijn moet nog blijken,

maar gelukkig verloopt het herstel goed en heeft ze nauwelijks pijn. Deze ervaring liet ons

opnieuw beseffen hoe bevoorrecht we zijn met de kwaliteit en goede zorg in Nederland.



Antwoorden

Tijd in Nederland

Tijdens ons bezoek in Nederland verbleven we bij Klarinda’s ouders. Dit was vertrouwd,
gezellig en we genoten ervan even helemaal ontzorgd te zijn. Klarinda kon goed herstellen en
tussendoor regelden we praktische dingen zoals het verlengen vaneen rijbewijs en
vaccinaties. Het mooiste waren de momenten met familie en vrienden: een bruiloft, een
familieweekend en de kinderen die volop speelden met hun neefje, nichtjes en oud-
klasgenootjes. Het is bijzonder hoe vriendschappen, ondanks de afstand, zo gemakkelijk
worden opgepakt. Het was soms best druk, maar vooral ontzettend waardevol om omringd te
zijn door zoveel lieve mensen. En ja, ook van het Nederlandse eten hebben we genoten; van
kaas en volkoren brood tot vla en kroketten.

Meet & Greet

Vlak vóór Klarinda’s ingreep organiseerden we een gezellige
middag om jullie te ontmoeten, beelden te laten zien en meer
te vertellen over ons werk. Ruim 80 mensen kwamen langs.
Heel mooi om zoveel betrokkenheid te ervaren! De tijdvloog
voorbij, waardoor we helaas niet iedereen persoonlijk konden
spreken, maar jullie aanwezigheid heeft ons enorm
bemoedigd. Dank voor jullie komst!

👉 Nog zin om de

quiz te doen? Dat

kan hier…

https://mcusercontent.com/dc63fb0fe6fb785c342f9bd3a/files/80231ced-a608-0587-86cd-d126d1a13548/Antwoorden_quiz.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=19_9tbgSbkmZHAzejGrREKv3S2PgMqFLhGPBZk3ke4BUN05FTUlIMUpGU0ROUVlDTkVaWDdGN0JMMS4u


Koffervol logopedie-materiaal

In Nederland struinde Klarinda verschillende

kringloopwinkels af en vulde haar koffers met

bruikbaar materiaal voor de logopediepraktijk in

Malawi. Ze kan niet wachten om hiermee een

praktisch systeem op te zetten en samen met haar

collega’s aan de slag te gaan.

Foto is van de huidige kast.

Verhuizing
Vlak voor ons vertrek naar Nederland verhuisden
we naar een huis dichter bij de school van de
kinderen. Dat ging niet helemaal zonder
uitdagingen: een kapotte boiler, lekkages, griep én
een lastige afronding met de vorige verhuurder
maakten het behoorlijk pittig. Des te groter was de
opluchting dat we alles goed konden achterlaten.
We zijn dankbaar voor jullie gebeden en
bemoedigende berichten in die periode. Inmiddels
wonen we alweer een paar weken in ons nieuwe
huis, en stukje bij beetje voelt het steeds meer als
‘thuis’.





Hoop in de Stal

Dan nog een ander prachtig bericht: de Hervormde Gemeente in Strijen heeft besloten om in

het kerkjaar 2025/2026 acties te organiseren voor een project van Care4Malawi! Een jaar

lang zetten ze zich in om geld op te halen voor de opstart van een varkenshouderij binnen

Prison Fellowship Malawi. Het project draagt de veelzeggende naam “Hoop in de Stal”.

Met deze varkenshouderij slaan we twee vliegen in één klap: de organisatie wordt minder

afhankelijk van externe steun én gevangenenkrijgen de kans om een vak te leren dat hen na

hun vrijlating helpt bij een nieuwe start. Bekijk hier het introductiefilmpje:



Van de voorzitter…

Kwetsbaarheid
“Het leven is vol voetangels en klemmen”

zei een van mijnleraren op de middelbare

school regelmatig. Ik denk dat “jongere

mensen” geboren na 1980, geen idee

hebben van wat hiermee wordt bedoeld.

Ik zal het daarom maar even uitleggen:

Kortweg betekent deze uitdrukking dat er in het leven veel onverwachte moeilijkheden,

pardon, ik bedoel uitdagingen  op ieders pad (het pad van iedereen)  zullen komen.

Dat geldt ook voor veldwerkers en zeker als die werkzaam zijn in een andere cultuur. (T)huis,

omgeving, gezin gezondheid, zaken partners, de voetangels en klemmen zitten overal. Je

kunt er niet omheen het, overkomt je.

Weerbaarheid

Hoe je omgaat met die voetangels en klemmen geeft aan hoeweerbaar je bent. Het is mooi

om te zien dat het werk van Jan-Willem ondanksalles wat er gebeurt gewoon doorgaat. We

zijn dan ook dankbaar voor deweerbaarheid die Klarinda en Jan-Willem laten zien. Ik wil dan

ook vragen omonze Vader in de hemel hiervoor te danken en bij herhaling bidden voor het

instand blijven van hun veerkracht.

https://youtu.be/iSEtJoOSjts


De gang naar duurzaamheid

De derde pijler in het “Meerjarig

Projectplan” is, dat  Restorative Justice  na

vertrek van Jan-Willem, zowel

organisatorisch als financieel, wordt

voortgezet door Malawianen in hun

eigenland. In dat verband is het

bemoedigend dat het thema van de

conferentie die  Jan-Willem, in Zambia

bezocht “Afrika gaat het zelf doen” was.

Toch is het creëren van

zelfvoorzienendheid uitdaging nummer 1

voor NGO’s wereldwijd.

Omgevingsfactoren samenhangend met

de plaatselijke  cultuur, en de juiste

mensen vinden,  zijn vaak bepalend voor

er al dan niet in te slagen daarvan.

Uitgaande van de ervaringen van anderen

zal het een zoektocht worden om hierin

de juiste weg te vinden. Een zoektocht

met veelvoetangels en klemmen.

De eenmalige financiële hulp bij de

opstart van  “Hoop in de stal”, waar de

Gemeente Strijen voor gaat actievoeren, is

een mooi begin als eerste stap naar

zelfstandigheid.

De uitvoering en verdere

verantwoordelijkheid komt bij

Prisonfellowship Malawi te liggen. Vanuit

Care4Malawi zullen we uiteraard

welmonitoren en waar nodig advies

geven. Goed voor het leerproces om

gaandeweg, steeds beter duurzaamheid

voor het Restorative Justice Project te

bewerkstelligen.

Wij zijn de Hervormde Gemeente Strijen

dan ook dankbaar dat zij voor  “Hoop in

de stal” een jaar actie willenvoeren. Zo

kunnen wij doorgaan met bouwen

Hartelijke groet, namens het bestuur van C4M,

Cees de Mooij (Voorzitter en fondsenwerver Care4Malawi)

06 515 00 842 | cees@care4malawi.nl

Gebedspunten

mailto:cees@care4malawi.nl


Dankpunten

Vruchtbare pilot Restorative Justice –

dank voor de samenwerking met Prison

Fellowship Malawi en de leerzame,

hoopvolle eerste resultaten.

Bezoeken in Malawi – dank voor de

bemoedigende en inspirerende

ontmoetingen met bezoekers in de

afgelopen maanden.

Gezondheid & tijd in NL – dank dat de

operatie van Klarinda goed verlopen is

en voor de waardevolle tijd die we samen

in Nederland mochten hebben.

Hoop in de Stal – dank voor de steun

vanuit de Hervormde Gemeente Strijen

voor het opzetten van een

varkenshouderij, dat dit initiatief mag

uitgroeien tot een vruchtbaar project.

Kinderen – dankbaar voor hun groei en

aanpassingsvermogen dit schooljaar; alle

drie mooie rapporten en vol verwachting

voor een nieuw schooljaar.

Gezin – dank dat we in april, mei, juni en

juli vijf verjaardagen én onze trouwdag

mochten vieren, en voor alle kaarten,

appjes en felicitaties die we mochten

ontvangen.

Project Restorative Justice – bid om

zegen over het meerjarige project, voor

goede samenwerking met de overheid

en om de juiste mensen en organisaties

die het plan verder kunnen brengen.

Troost – voor collega’s en familie na het

plotselinge overlijden van onze collega

Kondwani.

Gezondheid – bid voor volledig herstel

van Klarinda.

Verkiezingen – half september vinden

verkiezingen plaats. Met uitdagingen

zoals de uitgestelde devaluatie, armoede

en tekorten aan brandstof en medicijnen

zal het voor de nieuwe president geen

makkelijke taak zijn. Bid dat de

verkiezingen vreedzaam mogen verlopen

en voor wijsheid en leiding voor de

nieuwe president.



Steunen en meer informatie

Wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Kijk op onze website hoe u ons kunt steunen.  

Wilt u gelijk een gift overmaken? Dat kan via de QR-code of via:

NL07 RABO 0371 3461 93 t.n.v. Stichting Care4Malawi

NL84 TRIO 0320717908 t.n.v. Stichting Care4Malawi

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Volg ons op Facebook en/of Instagram en blijf op de hoogte!

Copyright (C) | 2024 | Care4Malawi Alle rechten voorbehouden.

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven door te klikken op

‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief.

Ons adres is:

Stichting Care4Malawi | Orkest 17, 3286 TC Klaaswaal

inschrijven | contactgegevens aanpassen |  uitschrijven
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