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Nieuwsbrief zendingscommissie 

Op D.V. zondag 10 augustus wordt in onze Hervormde Gemeente Strijen 
tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse Zomerzendingscollecte gehouden. 
Deze collecte is bestemd voor de familie Barth, die namens Care4Malawi 
uitgezonden is en voor Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe 
Bijbelvertalers.  
U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en 
zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw donatie voor de zendingscollecte kunt u overmaken op het 
bankrekeningnummer NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, 
zending) of via de volgende link: 
https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes. 
 
Koop een kaart, steun onze zendingswerkers!  
Wilt u iemand verrassen met een mooie kaart én tegelijk een goed doel 
steunen? Dat kan! De kaarten, voor verjaardagen, huwelijksjubilea, 
bemoediging, kinderen, etc., zijn te koop voor slechts €1,10 per stuk (inclusief 
envelop). En het beste? De volledige opbrengst gaat naar onze zendings-
werkers! U kunt de kaarten kopen bij Heleen Kerkstra (06-2495 3172) en 
Lenie Sinterniklaas (06-3050 2763). Waarom deze kaarten kopen? U steunt 
met de aankoop direct onze zendingswerkers die zoveel goeds doen. Win-win! 
Dus, waar wacht u nog op? Bestel uw kaarten en help mee!  
 
Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van 
mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken! 
 
Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? 
Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.  
U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze 
nieuwsbrief opvragen.  
Meer informatie is ook te vinden op onze website: 
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie. 

https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes
mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl
http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. 
 

In Nederland is het volop vakantie. Onlangs hebben ook wij een reis 

ondernomen. Niet voor vakantie, maar vooral om een collega een hart onder 

de riem te steken. Op zo'n reis besef je weer dat we slechts pelgrims zijn en 

elke visum een voorrecht is waar we dankbaar voor zijn! 

 

Het stempel  

 

Terwijl we ontspannen voor ons uit proberen te blijven kijken, wachten we vol 

ongeduld op het verlossende woord. Na ongeveer 10 minuten bladeren door 

Karstens paspoort en turen naar het computerscherm, pakt de ambtenaar 

eindelijk zijn stempelautomaat en drukt die met kracht neer op het paspoort. 

Het vertrouwde klikgeluid vertelt ons dat we door mogen, het land in! 

 

Een collega, Angela*, verging het onlangs anders. Na een lange ondervraging 

bij de grens werd haar de toegang geweigerd, en sinds die tijd is ze gestrand 

in een naburig land. Vorige week besloten wij daar bij haar langs te gaan, om 

haar een hart onder de riem te steken. Irene zou eerst alleen gaan, maar 

aangezien Karsten op het moment even wat minder druk is en daar voor zijn 

nieuwe rol ook nuttig kon zijn, besloot hij mee te gaan. Om zo min mogelijk te 

vliegen (CO2)  maakten we er een "gezellige" reis van: 12 uur in de nachtbus, 

twee uur in een andere bus, een uur in een riksja, en vervolgens nog drie 

kwartier vliegen.  
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Angela logeert tijdelijk bij een paar andere collega's die ook 'ballingen' zijn. 

Lia* uit Oost Europa  is een paar jaar geleden persona non grata geworden en 

richt zich nu op ons buurland. Romi*, uit latijns Amerika, kan officieel nog terug 

en wil dolgraag; maar stuit als jonge-vrouw-alleen op te veel problemen. Voor 

alleenstaande vrouwen is het sowieso moeilijk om woonruimte te huren; als je 

dan ook nog uit het buitenland komt (en niet een buitenland met een hoge 

status), is het bijna onmogelijk. Continu heeft ze met wantrouwen te maken. 

Maar ook is het moeilijk voor haar om zichzelf professioneel te bewijzen. Er is 

bijna geen Bijbelvertaalteam te vinden die bereid is het risico aan te gaan om 

met haar als buitenlander samen te werken. 

 

Angela logeert tijdelijk bij een paar andere collega's die ook 'ballingen' zijn. 

Lia* uit Oost Europa  is een paar jaar geleden persona non grata geworden en 
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Angela, Lia, en Romi hebben alle drie zich jarenlang voorbereid op het werken 

in dit deel van de wereld. Steeds hebben ze te maken met tegenslag. Soms 

denken we, "moet je het niet eens opgeven?" "Is het niet veel te moeilijk zo?" 

Maar Angela en Lia voelen sterk dat God hen voor dit land geroepen heeft. Ze 

blijven het daarom proberen… 

 

Karsten en ik gingen na het bezoek weer samen naar huis. Het was een lange 

reis, maar met z'n tweeën was het ontspannen en gezellig. Wat hebben wij het 

een stuk makkelijker door samen te zijn. En wat zijn wij gezegend dat, dankzij 

uw gebeden, voor ons nog steeds het stempelgeluid klinkt… 

 

Om te bidden en danken:  

 
 We bidden voor collega's die visum problemen hebben en niet kunnen 

werken in het land waar zij zich toe geroepen voelen  

 We zijn opnieuw dankbaar voor de vele jaren dat we hier al mogen 

wonen en werken. 

 
Voor hen die op vakantie gaan: ook jullie een goede reis zonder  visumproble-

men toegewenst. Alle anderen een goede zomer toegewenst! 

Een hartelijke groet vanuit Azië.  

 

Sjalom, 

Karsten en Irene  
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Familie Barth, uitgezonden namens Care4Malawi. 
 
Niet gepland, maar nodig: zomer in Nederland. 

Niet zoals gepland, maar deze zomer zijn Jan-Willem, Klarinda, Matthias, 

Jolinde en Livia naar Nederland gereisd. Klarinda moet namelijk opnieuw een 

medische ingreep ondergaan. In november werd al aangegeven dat er een 

kleine kans was op een tweede ingreep, en die blijkt nu nodig. Gelukkig is het 

niets ernstigs, al zijn de klachten wel vervelend. De ingreep kan helaas niet in 

Malawi worden uitgevoerd. 

 

Ze willen haar deze keer meer tijd 

en rust gunnen voor herstel en 

willen haar helpen bij de 

terugreis. Daarom zijn ze met het 

hele gezin naar Nederland 

gekomen. Ze zijn dankbaar dat 

het ziekenhuis meewerkt en dat 

de verzekering twee van de vijf 

tickets vergoedt — dat scheelt 

enorm. 

 

Hoewel de aanleiding niet zo leuk is, kijken ze er ernaar uit om familie en 

vrienden weer te zien. Op 15 juli zijn ze aangekomen en op 17 augustus 

vliegen ze weer terug. Ze verblijven in Westmaas, bij Klarinda’s ouders.  

 

Vlak voor vertrek zijn ze ook nog verhuisd, dichter bij de school van de 

kinderen. Handig voor straks, al is het ook een beetje dubbel om het huidige, 

fijne huis achter te laten.   

 

Meet & Greet  

 

Op 20 juli is er een gezellige en interactieve middag georganiseerd. Tijdens 

deze Meet & Greet is er een kijkje gegeven in ons leven en werk in Malawi. 

We deelden verhalen, lieten foto’s zien en er waren leuke doe-activiteiten – 

ook voor kinderen! Wat een bijzondere middag!  
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We kijken met veel dankbaarheid 

terug op de Meet & Greet van 20 

juli. Wat een prachtige opkomst! 

Het was hartverwarmend om 

zovelen van jullie persoonlijk te 

mogen ontmoeten. 

Hoewel we niet iedereen uitgebreid 

hebben kunnen spreken, hebben 

we jullie aanwezigheid en oprechte 

interesse in ons werk en leven 

enorm gewaardeerd.  

Dank voor jullie betrokkenheid en 

warme steun — het betekent 

ontzettend veel voor ons.  

 

 
 

 

Leuk nieuws! 

 

Via onze eigen webshop kan je prachtige producten uit Malawi kopen – lokaal 

gemaakt, met liefde en vakmanschap. Onder het motto: Koop hier, steun daar! 

Met elke aankoop steun je direct de makers in Malawi, die dankzij Stichting 

Care4Malawi een eerlijke kans krijgen om hun creaties te verkopen. 
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Hoe? 

Gewoon zoals je gewend bent – je bestelt via de webshop en de spullen zijn af 

te halen in Westmaas (of in overleg). Zijn de producten (bijna) op of wil je iets 

speciaals bestellen? 

Stuur gerust een mailtje naar: klarinda@care4malawi.nl 

 

Samen maken we het verschil! 

https://care4malawi.sumupstore.com/ 

 

 

 

Willen jullie met ons meebidden voor: 

 een soepele verhuizing en een fijn nieuw thuis. 

 een succesvolle ingreep en volledig herstel van de klachten.  

 een veilige reis terug naar Malawi. 

 

Jan-Willem, Klarinda, Matthias, Jolinde en Livia Barth. 

https://care4malawi.sumupstore.com/

